In 2009 schreef het OCMW van Hoeilaart, in samenwerking met de Vlaamse Bouwmeester een
kunstopdracht uit voor het nieuwe gebouw van het woonzorgcentrum Hof ten Doenberghe in
Hoeilaart. Deel van de opdracht was om een kunstwerk te integreren in de achtertuin van de nieuw-
bouw waarin een gerestaureerde druivenserre kwam te staan. Uit een selectie van verschillende
kunstenaars heeft llke De Vries de mogelijkheid gekregen om haar project ‘Evolution’ te realiseren.

Het kunstproject ‘Evolution’ bestaat uit twee delen: een lichtinstallatie en een film. Door de positie
van de nieuwe service flats hebben de inwoners een prachtig uitzicht op een vallei, waar ook de serre
deel van uitmaakt. llke De Vries verwerkte een lichtinstallatie in de serre die oplicht op de donkere
momenten van de dag. Hierdoor is een actief element in het landschap geintegreerd. Daarnaast
wordt, door de lichtinstallatie, het glas van de serre een projectievlak waarop datgene wat in de serre
groeit wordt geprojecteerd. Het is een installatie die verandert doorheen de seizoenen en de jaren.
Voor de film vroeg llke De Vries bewoonster Gaby Van Kerrebroeck gedurende een jaar twee keer
per dag (’s middags en ’s avonds) vanuit een vast standpunt in haar slaapkamer een opname te maken.
Uit deze enorme hoeveelheid materiaal maakte llke De Vries een film die in het woonzorgcentrum
zal getoond worden en zal functioneren als een levend schilderij, waarin het leven in en rond de serre
tot in zijn kleinste details te zien is.

Voor deze gelegenheid schreef Alan Quireyns een fictietekst geinspireerd op het project.

Concept Evolution: llke De Vries
Technische uitvoering lichtinstallatie: Alesys
Camera opnames: Gaby Van Kerrebroeck
Installatie en montage film: llke De Vries
Fictietekst: Alan Quireyns

Film: HD 16/9
Beeld en geluid
Speelduur: doorlopende herhaling van 48 min.

Meer info: www.ilkedevries.com

Dit project is mede mogelijk gemaakt door:
U‘OCMW Hoeilaart, ﬂ Hof ten Doenberghe, BWMSTR Vlaamse Bouwmeester
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Achter de camera

Afwezig wrijft ze met haar vlakke hand over het kunststoffen blad van de keukentafel. De handeling
veegt denkbeeldige kruimeltjes weg.“Die keukentafel”, verzucht ze.Als ze bedenkt wat dit meubel al
allemaal heeft doorstaan. Hoeveel ellebogen, borden, glazen en messen het heeft getorst. Ze kan zich
zelfs niet meer herinneren of zij ooit die tafel zelf heeft gekocht. Het is zo’n meubel dat volledig is
vergroeid met haar herinneringen en dat er altijd is geweest, een stille getuige van de gebeurtenissen
die zich in haar leven hebben voorgedaan. Zoals je soms beseft hoeveel kilometer de schoenen aan je
voeten met jou hebben gelopen, veegt ze met een iets intenser gebaar wat bewuster over het tafel-
blad. Zoals met die schoenen is er, afgezien van wat slijtage, niets aan te merken: het plastieken randje
begint wat los te komen, donkerbruine verharde kruimeltjes zijn in de spleetjes gekropen en de verf
van de poten is hier en daar wat weggekrast, van al die ongeduldige benen en het verhuizen.

Vandaag is het de tafel die haar aan vanalles doet herinneren. De maaltijden die ze erop serveerde,’s
morgens,’s middags en ’s avonds gedurende meer dan 60 jaar. Huiswerk dat erop werd verbeterd,
rekeningen die werden nageplozen, verjaardagen die werden gevierd en pijnlijke gesprekken die
werden gevoerd. De herinneringen zijn beelden die dia per dia in haar hoofd verschijnen en ver-
dwijnen. Het ene beeld blijft wat langer nazinderen dan het andere, vaak naargelang het gevoel dat ze
er toen bij had. Soms wordt dat gevoel intenser doorheen de jaren en dan herhaalt het beeld zich, als
iets dat zich opdringt om aan gedacht te worden. Soms is het ook een kettingreactie: het ene beeld
trekt een ander mee dat op zijn beurt weer een derde doet verschijnen. Het is verbluffend hoe dan
een soort van duikelende roetsjbaan ontstaat van herinneringen die snel afwisselen en haar een zeer
gedetailleerd microperspectief op het verleden geeft.Van sommige gebeurtenissen voelt ze nog
steeds spijt en schaamte, soms een schuldgevoel. Het zijn vaak die die het vaakste terugkomen, alsof
ze nog niet zijn afgesloten en er nog wat aan gewerkt moet worden.Anderen zijn zeer helder en ge-
lukkig en worden soms zo realistisch dat ze aan diezelfde keukentafel lijkt samen te zitten met haar
familie, vrienden en kennissen. Maar het is niet hetzelfde als dromen. In haar dromen herbeleeft ze
bepaalde dingen, terwijl zij overdag ze analyseert, ze in het daglicht houdt van vandaag. Soms helpt
zo’n perspectief om duidelijkheid te verkrijgen, want een mens blijft met vragen zitten, over zichzelf
en over hoe de dingen zijn gelopen.

Terwijl dit allemaal door haar hoofd gaat, staart ze naar buiten. Naar de vallei met de volle bomen en
de mooie huizen, een glazen serre en een parkeerterrein. Er is altijd iets dat beweegt in dit landschap:
wolken vogels die stijgen en dalen, een kat op ontdekkingstocht, gezinnen op bezoek, bewoners die
voor een venster passeren, occasioneel een rookpluim of een regenbui. Ze geniet van dit uitzicht en
van het licht dat de dag met zich meebrengt.Wanneer haar blik weer naar de serre gaat, schiet haar
ineens iets te binnen. Haastig schuift ze haar stoel naar achter en staat recht, loopt naar de slaapka-
mer en kijkt ondertussen even hoe laat het is. Goed, ze is nog op tijd! In de slaapkamer gekomen,
moet ze altijd weer even zoeken en dan uiteindelijk, met een druk op de knop, slaat de camera aan.

Gedurende vijf minuten registreert dit apparaat vanuit haar slaapkamer hetzelfde waar zij de hele dag
naar kijkt. De camera is echter niet levend: het onthoudt wat hem voor de lens komt te liggen, niets
meer en niets minder. Alles wat zich in zijn vizier afspeelt, wordt naadloos onthouden en kan zonder
fouten desnoods duizend keer herhaald worden. Het ding maakt geen onderscheid, vergeet niets,
voelt ook niks en heeft geen herinnering liever dan andere. De waarheid wordt zonder oordeel
vastgelegd. Elke middag en avond neemt ze vijf minuten op en dit heeft ze nu anderhalf jaar gedaan.
Het is een routine geworden zoals de voorspellingen die ze elke ochtend doet of het televisiepro-
gramma dat ze elke dag volgt. Ze moet de camera niet richten.Alleen aan — en afzetten, maar het be-
langrijkste is dat ze dat niet vergeet.Vooral het afzetten, want ze is te ongedurig om vijf minuten bij
die camera te staan wachten, en als ze dan met iets anders begonnen is, verliest ze de tijd vaak uit het
oog. Soms is de camera volgefilmd en dan komt de kunstenares om dat verleden mee naar huis te
nemen, zodat het apparaat zich weer kan vullen met wat hier elke dag gebeurt.

De |0 minuten per dag die de camera vier seizoenen lang heeft gefilmd staan in schril contrast met
de 86 jaar waarvan zij elke seconde min of meer bewust heeft meegemaakt. Ze verbaast zichzelf en
haar toehoorders met haar geheugen dat nog fris en wendbaar is en dat zonder haperen in een paar
zinnen zeventig jaar geschiedenis overbrugt, van de Tweede Wereldoorlog tot wat een politieker
vorige week nog op tv beweerde. Soms echter, wenste ze dat ook zij alles in haar 80 jarige evolutie
zo perfect had kunnen registreren en onthouden om het dan zonder fout te kunnen herhalen. De
camera doet haar beseffen dat zij niet zo’n onfeilbare machine is en dat, zelfs met een goed getraind
geheugen, de verhalen steeds korter worden. Het gebeurt dat ze met de moed der wanhoop iets
tracht te herinneren, maar het niet meer kan terugvinden en beseft dat het onherroepelijk is wegge-
zonken in een moeras van grote en kleine feiten... Niet alles is belangrijk om onthouden te worden,
maar soms vraagt ze zich af wat er zou overblijven als zij er niet meer was.Wat zou er van haar gel-
eerdheid, gesprokkeld uit goede en slechte herinneringen, probleemoplossingen en goedgemaakte
fouten overblijven, als zij er niet meer is om het te vertellen en er iemand anders mee plezier te
doen?

Dan beseft ze dat er niet veel tijd meer over is en er nu gehandeld moet worden. Dus ze vertelt, legt
uit, geeft raad, schrijft op en laat achter. Ze wil vertellen over haar ouders en grootouders, hoe ze
hebben geleefd, hoe de wereld er toen uitzag omdat ze voelt dat het dagelijkse dingen zijn waar men
later nog veel aan gaat hebben.Wat voor het verleden opgaat geldt ook voor het heden en ijverig
houdt ze een dagboek bij, voorspelt ze de nabije toekomst en is ze zeer nieuwsgierig naar alles wat
er in de wereld gebeurt. Dan kan ze vroeger eens vergelijken met nu en dan moet ze vaak eens hard
lachen... Van het leven moet je genieten, denkt ze vaak hardop en dit is misschien nog het belangrijk-
ste dat ze zou willen meegeven.

... En de vijf minuten zijn om! Voorzichtig drukt ze met haar wijsvinger op de knop, zodat de camera
niet teveel beweegt, want dan is het niet goed. Ze heeft wat mee door het venster gekeken om te
zien of het wel de moeite waard was wat die daar al snorrend registreert.“Vandaag zijn er toch weer
tien minuten van de vergetelheid gered” denkt ze dan, en het geeft haar een warm gevoel van binnen
dat deze veilig staan opgeslagen in het binnenste van dit warme machientje.

Alan Quireyns



